4 mei toespraak 2025 burgemeester Jan Nieuwenburg

Lieve mensen hier op ons gedenkwaardige Kerkplein.
Stilte verbindt.... Fijn dat we hier samenzijn.

Vandaag staan we stil. We staan stil bij tachtig jaar vrijheid. Dat
Nederland dankzij inzet van geallieerden en verzet 80 jaar geleden
werd bevrijd van de bezetter. Tachtig jaar vrijheid zonder oorlog op
Nederlands grondgebied. Tachtig jaar waarin we mogen zeggen wat
we denken, we mogen liefhebben wie we willen, we mogen geloven in
wat voor ons zelf belangrijk is.

Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Niet iets dat zichzelf voortzet.
Het is iets wat we telkens opnieuw moeten koesteren en wat
beschermd en doorgegeven moet worden.

Daarom herdenken we. Omdat de verworven vrijheid bevochten is en
nu we toch wijzer geworden zijn, deze hun grondslag vinden in een vrij Europa en vastligt in het
Verdragen voor de Rechten van de mens.

Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog gaat over sterk leiderschap die ‘de problemen’ in de jaren
dertig van de vorige eeuw wel even ‘oplost’. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Met tirannie en
dreiging. Met niets ontziend grof geweld.

Eenverhaal dat een ontwrichtende impact had op vertrouwen tussen mensen met een verwoestend
verlies van geliefden en naasten die de wereld met elkaar mooier en beter hadden willen en kunnen
maken. Een verhaal van de hele grote aantallen: Het verlies van vele prachtige mensenlevens dat nog
steeds een afschuwelijke impact heeft.

De doelbewuste moord van meer dan zes miljoen joden en vele honderdduizenden Roma en Sinti,
homoseksuelen en kwetsbaren die slachtoffer werden. Zij lieten het leven op straat, in onze stad en
onze dorpen of op plekken ver van huis, in de verschrikkelijke concentratiekampen.

In Hoorn - op deze plek - en in Blokker en Zwaag staan wij vandaag in het bijzonder stil. Stil bij onze
stadsgenoten die slachtoffer werden van deze onderdrukking en haat en die de grillen van de bezetter
moesten doorstaan. Zij toonden veerkracht en moed om door deze donkere periode heen te komen en
daarna de draad van een leven zonder oorlog weer op te pakken.

Ook onze stad en dorpen werden geconfronteerd met een systeem waaruit elke menselijkheid was
verdwenen en alle mogelijke mensenrechten werden geschonden. Er was sprake van moord door de
staat en omvangrijke genocide.

Er werd gediscrimineerd, er was sprake van dwangarbeid en wederrechtelijke vrijheidsontneming. Er
was geen recht op familieleven en ook de rechten van het kind bestonden niet.

In de omvangrijke publicatie ‘Hier is alles gewoon, dat spreekt’ - waarin onze stadsgenoot Egbert
Ottens verslag doet van de oorlogsjaren - blijkt dat de echte helden in het verzet zich niet op hun
daden lieten voorstaan. Het waren vaders, moeders; maar in Hoorn stonden vooral ook opvallend veel
jonge mensen op in het verzet.

Eninwoners van Hoorn en de West-Friese omgeving boden in stilte een belangrijke schuilplaats voor
velen afkomstig van buiten West-Friesland die moesten vrezen voor terreur en de vijand die het
voorzien had op hun leven.



Hulde voor de niet aflatende vrijwillige inzet van ons Hoornse comité 40-45. Door hun talrijke
initiatieven worden al jaren achtereen jaarrond activiteiten georganiseerd om de herinneringen aan de
oorlogstijd levend te houden. En uiteraard kregen de activiteiten in het kader van 80 jaar vrijheid dit
jaar nég een extra accent. Wat een inzet!

Vrijwilligers van ons comité zetten zich in om verhalen te houden op basisscholen. Daar wordt door
docenten en kinderen dankbaar gebruik van gemaakt.

Al vele jaren komen op initiatief van het comité in de aanloop naar 4 mei op steeds nieuwe locaties in
onze stad oorlogsverhalen los tijdens de jaarlijkse Open Joodse Huizen|Huizen van Verzet. Ook dit jaar
kwamen daar dankzij onze inwoners en ondernemers in Hoorn weer nieuwe huizen bij waar achter de
voordeur de verhalen worden verteld door leden van het comité, nabestaanden of huidige bewoners.
Alsof in al die huizen achter de voordeur voor eeuwig op het behang beschreven staat wat daar in de
oorlogsjaren gebeurd is.

Maar de vrijwilligers van het comité zetten zich ook in bij totstandkoming van een nog steeds groeiend
aantal onderzoeken, voorstellingen, publicaties en het koesteren van nagedachtenissen uit die tijd.
Ook in de openbare ruimte. In de afgelopen meer dan tien jaar zijn er dankzij initiatieven van ons
comité 40-45 inmiddels twintig struikelstenen geplaatst. Recent nog één, begin mei. En er volgen er
vast veel meer.

De struikelstenen liggen in Hoorn op plekken in de grond in messing gebeiteld en in de Hoornse grond
én ons geheugen verzonken op dat wij namen van onze helden kunnen blijven lezen. Struikelstenen,
Stolpersteine; we mogen er in onze stad over blijven struikelen met je hoofd en met je hart. En je mag
buigen om de tekst te kunnen lezen over moedige mensen waarvoor nhiemand bij machte was de
afvoer naar de dood te stoppen. Struikelstenen als stenen van schaamte.

Maar vooral als een gebed en waarschuwing, die voor ieder een verplichting inhoudt: Ken het goede en
bewaar het, geef het door en wees moedig wanneer het gemarchandeer met mensenrechten de kop
op steekt.

Geef samen door, generatie op generatie: De verhalen van angst, van moed, van trouw, van
vriendschap en van verraad. Het zijn de verhalen van een steeds kleiner aantal overlevenden die nog in
ons midden zijn die het zelf nog kunnen vertellen. Maar hun kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen horen het te weten...! Zoals ook mijn grootouders aan mijn broer en mij vertelden
over wat zij zagen gebeuren en wat zij deden toen zij werkten in het onderwijs in de Haarlemmermeer.
Het heeft hen nooit losgelaten.

En mijn ouders die het daglicht zagen in de oorlogsjaren. Hun eerste herinneringen waren
oorlogsherinneringen en de afschuwelijke hongerwinter. Ze vertelden erover met zwart-wit vergeelde
foto’s aan de keukentafel. Ze maken rotsvast onderdeel uit van ons familiearchief.

En mijn schoonvader. Hij was vijf jaar toen hij hoorde dat zijn vader als marine-man door een
vijandelijk scheepsbombardement overleed, onvindbaar bleek en nooit meer terug zou komen. Zijn
gehele leven is erdoor getekend.

Onze drie dochters zijn de enige nakomelingen van hun voorouders en krijgen aan onze keukentafel op
hun hart gedrukt: weet van wie je komt en draag het over.

Wij staan hier stil bij ons gedenkwaardig monument. Het eindpunt van de Stille Tocht die wij net
liepen.

Op 4 januari 1944 liepen vijf mannen dezelfde tocht. En hier waar wij staan, werden zij door de
bezetter openbaar geéxecuteerd uit wraak voor een eenvoudige verzetsdaad.

De tocht ging zojuist samen langs de handen van kunstenares en verzetsheldin Truus Menger:
Afscheid, Woede, Wanhoop en Laatste Troost.



Oorlog maakt wonden die nooit helen. De littekens van de Tweede Wereldoorlog zijn nu ook tachtig
jaar later nog zichtbaar. Heel direct in families die dierbaren hebben verloren. Zij zijn vermoord tijdens
de verschrikkelijk Holocaust. Zij zijn omgekomen door oorlogsgeweld in Nederland en daarbuiten.

Zij kregen soms niet eens een afscheid. Maar er was de woede, die er nog altijd mag zijn.

De wanhoop, die eris als je geliefden voor goed missen moet. De laatste troost, omdat we hier nu
samen kunnen zijn om na stilte elkaar troost te kunnen bieden nadat dat het onvoorstelbare en
onherstelbare ook onze samenleving diep geraakt heeft.

Tot op de dag van vandaag.

Nog steeds werkt de Tweede Wereldoorlog door op de manier waarop we naar de wereld kijken.
Alleen in een land waar de democratische rechtsstaat wordt gewaarborgd, een land waar
mensenrechten worden nageleefd en ieder talent telt en er geen onderdrukking is: Daar kan een
samenleving goed functioneren.

Daarom herdenken wij ook degenen die daarvoor streden en ons ontvielen tijdens de koloniale oorlog
in Indonesié en zich inzetten voor vrede en veiligheid in oorlogssituaties en vredesoperaties, daarna
waar dan ook ter wereld.

Tachtig jaar vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid voor na de tachtig jaar. Want wat we
herdenken, doen we niet alleen om te gedenken. Maar ook om te leren. Om te weten dat vrijheid
kwetsbaar is en ons blijvend moet aansporen tot een opdracht. Vrijheid vraagt om waakzaambheid,
solidariteit, moed en dienstbaarheid en samen zorgen voor elkaar.

Hoe kwetsbaar onze vrijheid is zien wij nu ook op ons Europese continent dat onder grote druk staat.
Vele kwetsbare mensen raken in verdrukking en hebben geen andere keuze dan te vluchten voor al het
geweld. En ja ook in Hoorn hebben en dragen wij de verantwoordelijkheid er voor hen te zijn.

Juist in onzekere tijden is het nodig dat iedereen kan vertrouwen op onze rechtsorde en de
democratische rechtsstaat waarin we samen onze grondrechten koesteren en waarop door echt
iedereen een beroep kan worden gedaan. En een democratische rechtsstaat waarin op iedereen een
beroep kan worden gedaan. Want waardevol is ieder mens en waardevol is elk talent op voet van
gelijkwaardigheid.

Juist in onzekere tijden is het nodig dat we staan voor bestaanszekerheid. Voor iedereen in ons land en
dus ook in onze stad en onze dorpen. Bestaansonzekerheid leidt tot angst en uitzichtloosheid. Dat
trekt een zware wissel op iedereen die zich op voet van gelijkwaardigheid met de ander wil verbinden.

De waarden van mensenrechten en de democratische rechtsstaat worden aangetast en er worden
pogingen gedaan deze te ontwrichten aan de randen van de Europese grens, maar ook van binnenuit
in Nederland. Onze democratische rechtsstaat, ons systeem, is kwetsbaar om zich tegen zichzelf te
beschermen. Ontwrichting steekt de kop op. Het waarborgen van onze democratische rechtsstaat en
onderliggende waarden vereisen voortdurende waakzaamheid en strijd. Van iedereen en door
iedereen, ook in Hoorn. Dat is in ieders belang.

Een vrije wereld zonder discriminatie en geweld begint met solidariteit en respect voor de ander. En
oprechte belangstelling voor en nieuwsgierigheid naar de ander en de wil om samen in vrede te willen
leven.

En gelukkig: we zien daarvan in onze gemeenschappen in heel veel goede voorbeelden. In Hoorn,
maar ook daarbuiten.

Zeker in een tijd waarin onzekerheid bestaat is de verbinding met de ander belangrijk tussen iedereen
in entussen landen op ons continent. Door elkaar goed te blijven verstaan en elkaar te willen
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begrijpen. Maar vooral verbinding in het klein dichtbij is belangrijk. Hoe kunnen we aandacht hebben
voor elkaar dichtbij?

In het scharnier van het bestaan van de individuele autonomie is het interactief met ander zijn
bepalend voor een vreedzame samenleving. Het leven gericht op het ik, de eigen bubbel en winst ten
koste van een ander en dat wat weerloos is, leidt automatisch tot onbegrip, wrijving en conflicten. Ook
en zeker in de directe omgeving.

Laten we navolging geven aan de woorden van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas die zei:
“De relatie met de ander is de relatie met de toekomst”. En laten we zoals de Vlaamse
wetenschapper Dirk de Wachter in navolging van hem zegt “niet beleggen in aandelen maar beleggen
in verbinding.”

Als we echt samenzijn levert dat veel meer rendement op. Vrede en de veerkracht van de mens valt of
staat of we werkelijk in staat zijn om echt samen te zijn en werkelijk solidair te zijn:

Indignez-vous - neem het niet - schreef de Franse verzetsstrijder en diplomaat Stephane Hessel,
Engagez-vous -doe mee en werk samen - schreef hij. En dan niet alleen in de zin van het verbeteren
van de wereld, maar vooral in de samenleving nabij. Het begint nabij. Bij mij en bij jou.

Maak contact met elkaar, wees nieuwsgierig naar de ander. Blijf met elkaar in gesprek, laat uw kind
dus het beste samen met anderen buiten spelen en ontdekken, heb respect voor de natuur, heb
respect voor de ander en help elkaar.

Wat doe je met onverdraagzaamheid van nu, in je eigen land, je eigen buurt? Het kan zijn dat een
anders soms onhandig uit de hoek komt. Maar ga er van uit dat een ander het goed bedoelt en
beschouw het als een uitnodiging om rustig in gesprek te gaan en verbinding te maken. En laat het niet
leiden tot verwijdering van elkaar, maar tot toenadering om de ander te helpen verder te komen. Ga uit
van vertrouwen. Wees dienstbaar. Je hebt immers het leven gekregen.

Bij verwijdering wordt ieder vanzelfsprekend boos en ga je je verzetten. Het is menselijk om bij
boosheid en angst je af te sluiten. Maar wordt geen eenzame wolf. Dat leidt altijd tot meer onmacht en
meer onvrede.

En kijk ‘ns goed om je heen: In ons land en juist in onze fantastische stad Hoorn zijn er juist genoeg
redenen om dat juist niet te doen: Om je juist niet af te sluiten, maar aan te sluiten.

In Hoorn zien en kijken we naar elkaar om. En alleen samen maken we ons sterk voor de toekomst.
Niet als wij/zij. Maar écht samen. Waar polarisatie gaten slaat in onze samenleving, staat
daartegenover de veel grotere kracht van verbinding.

Ontmoeting en verbinding is essentieel.
Ontmoeting en verbinding is de oplossing.

Blijf elkaar vasthouden, ook na vandaag.

Dank voor uw aandacht.



