LEVEN MET OORLOG

Het begint vaak met een gerucht,
Gaan we daarom op de vlucht?
Moeten we gaan schuilen?

Als ik eraan denk dan moet ik al huilen.

Het gevaar dat dreigt tijdens een oorlog is niet te bevatten.
Mijn dromen zullen daardoor uiteenspatten.
Ze worden door de strijd weggejaagd.

En waarom? Heb ik mij afgevraagd.

Tijdens de 2de wereldoorlog was dit een feit voor heel veel mensen.

Zij hadden ook heel veel wensen.
Deze konden helaas niet worden vervuld door de strijd.

Ze zijn ook nog eens veel familieleden kwijt.

Een oorlog brengt altijd heel veel leed.

We komen bij elkaar om te denken daaraan.

De pijn is iets wat ik niet vergeet.

Dat is nu ook de reden dat we hier nu samen staan.

Naomi Bos (11), leerling van de Roald Dahlschool
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